
 

Programma Pinkels  
September - December 

 
Zondag 14/9: Op de startdag komen jullie te weten wie jullie nieuwe 
leiding gaat zijn. We weten alvast dat het een heel fijn jaar zal zijn! 💜 
 
Zondag 21/9: De leiding is op leidingsweekend, dus het is vandaag geen 
Chiro. Volgende week zien we jullie sowieso! 
 
Zondag 28/9: Vandaag is het doop en dat betekent dat jullie zich 
ontzettend vuil gaan maken! Doe kleren aan die vuil mogen worden want 
sommige vlekken zullen misschien niet meer uit jullie kleren raken.  
 
Zondag 5/10: Breng op deze vriendjesdag allemaal een vriendinnetje (of 
meer) mee. We gaan supertoffe spelletjes doen. Is dat geen schitterend 
idee? 👭 
 
Zondag 12/10: Ahoiii Piraatjes, tijdens het piratenspel gaan we vechten 
tegen piraten en op zoek gaan naar de schat! Wij weten het zeker, jullie 
kunnen dat!  
 
Vrijdag 17/10: Vandaag is het Dag van de jeugdbeweging over het hele 
land. Wij weten: "De meisjes van Chiro Sint-Anna hebben met elkaar de 
allerbeste band!"  
 
Zondag 19/10:  We duiken de wondere wereld in van Disneyland. Er is 1 
ding dat we gaan onderzoeken tijdens het Disneyspel: ‘Wat is er daar aan 
de hand?’ 
 
Zondag 26/10: Moehaha, vandaag vieren we Halloween. Kom verkleed, 
van top tot teen! 👻 
 
Zondag 2/11: Vandaag branden we een kaarsje voor iedereen die ons 
dierbaar was. Het is vandaag geen chiro, maar oefen die liefste glimlach 
maar al voor de spiegel want die komt volgende week zeker van pas! 
 
Zondag 9/11: Haal jullie verkoopskills maar al boven, ‘t wordt een succes, 
dat kan je wel geloven. We doen financiële actie om samen te knallen op 
elke locatie!  
 
 
 



 
Zondag 16/11: Wij nemen jullie mee in het dagelijkse leven van een oma. 
Tijdens het oma spel zullen wij jullie op verschillende vlakken testen en 
wie weet verdienen jullie wel een prijs of diploma! Jullie mogen jullie beste 
oma-outfit aandoen!🧓 
 
Zondag 23/11: Het is weer tijd voor onze jaarlijkse traditie Kriko. We 
verzamelen om 9 uur stipt vooraan aan de Chiro. We gaan eerst nog wat 
oefenen en om 10 uur zingen we liedjes in de kerk. Hierna eten we lekkere 
paardenworsten of vegetarisch alternatief van ons favoriete merk! Meer 
info volgt. 
 
Zondag 30/11: Deze namiddag pimpen we ons Pinkellokaal, is dat niet 
geniaal? Nadien verwennen we onszelf met een echte wellness, yes!!!  
 
Zondag 7/12: De stoomboot komt zo stil en zacht, de Sint heeft weer aan 
ons gedacht. Met blije harten staan wij klaar, want Sinterklaas is eindelijk 
daar!  
 
Zondag 14/12: Als laatste activiteit van 2025 zijn wij helemaal klaar voor een 
kerstfeestje met de kerstman en zijn rendier. Neem allemaal een 
cadeautje mee ter waarde van 5 euro naar hier. 🎄🎁 
Vergeet ook geen 1,5 euro voor warme chocolademelk en een heerlijke 
boterkoek. Het wordt echt een leuke namiddag met een leuke film op het 
doek.  
 
Groetjes de Pinkelleiding  
Inaya, Kyandra, Manon, Amber, Yamina en Janne xxx  

 


